
WIJ DOEN MEE 
Geschreven door Maud Wilms 
Tijdens het congres ‘Dementievriendelijk, dat doen we samen’ 
20 september 2018 

 
Staat ’t leven even stil 
Doet het brein niet wat het eigenlijk echt wil 
Een tunnel zonder licht 
Verdriet achter de voordeur, uit het zicht 
 
In de puzzel van het leven 
Schrap je niet zomaar lukraak wat weg 
We vullen het zo graag voor hem in 
Maar hij bepaalt zelf de weg 
 
Als hij zoekt, help ik hem vinden 
Is ze alleen, dan breng ik haar samen 
Als het niet gaat, zoals gehoopt 
Zeg dan geen nee, maar zeg 
Wij doen mee 
 
Om lang gezond te zijn 
Zijn we zelf nog steeds het beste medicijn 
Lopen de radars even vast 
Zeg me, wat moet er gebeuren zodat het weer past 
 
In de puzzel van het leven 
Schrap je niet zomaar lukraak wat weg 
We vullen het zo graag voor haar in 
Maar zij bepaalt zelf de weg 
 
Als hij zoekt, help ik hem vinden 
Is ze alleen, dan breng ik haar samen 
Als het niet gaat, zoals gehoopt 
Zeg dan geen nee, maar zeg 
Wij doen mee 
 
Vanuit alle hoeken van het land 
Trekken we aan de bel 
Hoo-oor ons dan 
Want - samen - redden wij het wel 
 
Als hij zoekt, help ik hem vinden 
Is ze alleen, dan breng ik haar samen 
Als het niet gaat, zoals gehoopt 
Zeg dan geen nee, maar zeg 
Wij doen mee 


